Leen Koster — Dichterbij Dan Ooit
Ecovata.
door Ben Scholten 20 juni — Blad Sjofar

Leen Koster is voorganger van de Volle Evangelie Gemeente “Het Kruispunt” in
Nieuwerkerk aan den lJssel. Behalve een uitstekende spreker is hij ook een
begenadigde zanger en songwriter. Zijn debuut album 'Diep Van Binnen' was
vorig jaar één van de prettigste verrassingen op gospelgebied in Nederland.
Een nieuwe zanger met het geluid van een Marco Borsato. Onlangs kwam
alweer de opvolger hiervan uit. Op “Dichterbij Dan Ooit” staan twaalf
Nederlands talige muziek juweeltjes. Leen heeft inspiratie geput uit verhalen
om hem heen en uit zijn eigen leven. Samen met producer Ralph van Manen en
schrijver Wim Rebergen ontstonden gedreven uptempo liedjes, imposante
ballads en gevoelige luisterliedjes over thema's die lang niet altijd bezongen
worden. Zoals over een kind met het Syndroom van Down over vriendschap en
zelfs over dementie. Daarnaast zingt hij over zijn eigen geloofsbeleving,
doorleefd, echt en indringend. 'Engel Op Aarde' schreef hij voor Daan, die op
jonge leeftijd overleed aan leukemie. De nieuwe Cd opent ijzersterk met de
schitterende melodieuze pop song 'Een Plek Voor ledereen'. Op dit nieuwe
uitstekende pop album communiceert Leen op intieme wijze en komen zijn
teksten dichterbij dan ooit.



