Van de kansel
Het zou een mooi tv-programma kunnen opleveren. “Kom van die kansel! Een muzi- eva's a g enda
kale strijd tussen voorganger & predikanten (m/v).” Degene die de eerste editie wel
eens op z'n naam zou kunnen schrijven is de voorganger van Volle Evangelie Gemeen-
te Het Kruispunt in Nieuwerkerk aan den |Jssel, Leen Koster (goede naam voor een
kerkelijk werker, trouwens). Op z'n ijzersterke debuutalbum Diep van binnen bewijst
hij een goede verhalenverteller te zijn. En zoals een goede gereformeerde preek vaak
drie delen heeft, is dat ook op deze cd het geval. Na de ellende (Gebroken / Op de
vlucht) volgt de verlossing (Het besef) en ten slotte de dankbaarheid (Jij / Onze dag).
Ik denk en hoop dat we nog veel jaren plezier mogen hebben van Leen, met zijn door-
leefde stem en liedjes, zowel op het podium als op de kansel.

Diep van binnen, Leen Koster. Ecovata, €15,-

’ Twitter: @VanSteeg :E_g De cd's die Henk recenseert, zijn ook terug te vinden op Spotify! eo.nl/evaspotify.
Henk van Steeg

Zijn liefde voor muziek hoor je terug in
zijn programma op NPO Radio 2, elke
zondagavond van 20-22 uur. Henk is
getrouwd met Elles en samen brengen
ze drie kinderen groot: Jesse (7),
Marit (3) en Vere (1).



